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Ambachtelijk ijzer gesmeed naar uw behoeften

Het beroep van de smid is zeer oud. Het heeft in het verleden

de mooiste ornamenten en nuttigste gebruiksvoorwerpen

voortgebracht. IJzer is dan ook een heel dankbaar materiaal:

verhit het, en het laat zich smeden tot wat u maar wil. Enkele

decennia terug was er in elk dorp nog wel een smidse, maar

vandaag wordt deze harde stiel nog maar weinig uitgeoefend.

De Nieuwe Smid uit Berlaar is een zeldzame uitzondering.

Hij smeedt het karaktervolle materiaal op maat van uw leven,

en geeft zijn stiel zo een heel nieuw elan.

Karakter en gevoel

Dries Heijlen was oorspronkelijk meubelmaker.Maar hij heeft zich

herschoold tot hoefsmid, en verder tot siersmid en kunstsmid.

Dries: “IJzer heeft een warme uitstraling. Er zitten natuurlijke

kleuren en patines in, en je kan er veel souplesse en gevoel in

leggen.” Ten bewijze grasduinen we door Dries’ portfolio:

we zien poortjes voor wijnkelders met zelf gesmede nagels,

hek- en poortwerk met eigenhandig gehamerde poortpunten,

deurkrukken van eigen ontwerp, authentiek restauratiewerk…

Ook het grotere ijzerwerk passeert de revue: de mooiste

terrasoverkappingen en oranjerieën worden door Dries’ team

ontworpen en uitgevoerd. Bekijken we even hoe zulke

projecten tot stand komen.

Een buitenplek met stijl

Vooraleer het smidsvuur wordt aangestoken, trekt De Nieuwe

Smid op onder-zoek uit. Dries: “Stel, u wilt een terrasoverkapping.

Dan kom ik bij u thuis langs om te kijken en vragen te stellen.

Er wordt immers niet ontworpen naar uw huis of een bepaalde

stijl, maar naar de basisbehoeften licht, lucht en het specifieke

buitengevoel dat u wenst. Daarvoor zoek ik naar een verhaal:

uw verhaal. Bent u een ochtendmens? Leest u graag de krant?

Degusteert u graag wijn? Waar staat de zon in uw tuin op

welk moment van de dag? Als u graag de barbecue hanteert,

zorg ik dat de rook weg kan, enzovoort. Op deze manier heeft

elk krulletje ijzer dat geplaatst wordt ook zijn reden. Dàt is wat

een ontwerp tijdloos maakt.”

Maar is dat dan niet koud soms, zo’n gesmede oranjerie of

overkapping? Dries: “Kijk, het gaat om een buiten-gevoel.

Mensen kopen daar vaak een veranda voor. Maar een veranda

- met alle respect - is gewoon een extra huiskamer met een

dak bij de woning: het is te clean en je krijgt er geen buiten-

gevoel in. Waarom zou u uw huis nog vergroten met een

kamer meer? Neen, maak een plek waar u écht de seizoenen

voelt en waar het licht van boven komt.”

Als De Nieuwe Smid uw dagelijkse behoeften in kaart heeft

gebracht, bedenkt hij het juiste concept op maat van uw leven.

Dat legt hij vervolgens uit aan zijn - al even artisanale - ontwerper,

wiens tekening verder wordt uitgewerkt door de technisch

tekenaar. De lassers en plaatsers doen de rest en… laat het

genieten beginnen!
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Ambachtelijk ijzer gesmeed naar uw behoeften

Het beroep van de smid is zeer oud.

Het heeft in het verleden de mooiste

ornamenten en nuttigste gebruiksvoor-

werpen voortgebracht. IJzer is dan ook

een heel dankbaar materiaal: verhit het,

en het laat zich smeden tot wat u maar

wil. Enkele decennia terug was er in elk

dorp nog wel een smidse, maar vandaag

wordt deze harde stiel nog maar weinig

uitgeoefend. De Nieuwe Smid uit Berlaar

is een zeldzame uitzondering. Hij smeedt

het karaktervolle materiaal op maat van

uw leven, en geeft zijn stiel zo een heel

nieuw elan.

Karakter en gevoel

Dries Heijlen was oorspronkelijk meubel-

maker. Maar hij heeft zich herschoold tot

hoefsmid, en verder tot siersmid en

kunstsmid. Dries: “IJzer heeft een warme

uitstraling. Er zitten natuurlijke kleuren en

patines in, en je kan er veel souplesse en

gevoel in leggen.”Ten bewijze grasduinen

we door Dries’ portfolio: we zien poort-

jes voor wijnkelders met zelf gesmede

nagels, hek- en poortwerk met eigen-

handig gehamerde poortpunten, deur-

krukken van eigen ontwerp, authentiek

restauratiewerk… Ook het grotere

ijzerwerk passeert de revue: de mooiste

terrasoverkappingen en oranjerieën

worden door Dries’ team ontworpen en

uitgevoerd. Bekijken we even hoe zulke

projecten tot stand komen.

Een buitenplek met stijl

Vooraleer het smidsvuur wordt aange-

stoken, trekt De Nieuwe Smid op onder-

zoek uit. Dries: “Stel, u wilt een terras-

overkapping. Dan kom ik bij u thuis langs

om te kijken en vragen te stellen. Er

wordt immers niet ontworpen naar uw

huis of een bepaalde stijl, maar naar de

basisbehoeften licht, lucht en het speci-

fieke buitengevoel dat u wenst. Daar-

voor zoek ik naar een verhaal: uw ver-

haal. Bent u een ochtendmens? Leest u

graag de krant? Degusteert u graag wijn?

Waar staat de zon in uw tuin op welk

moment van de dag? Als u graag de

barbecue hanteert, zorg ik dat de rook

weg kan, enzovoort. Op deze manier

heeft elk krulletje ijzer dat geplaatst

wordt ook zijn reden. Dàt is wat een

ontwerp tijdloos maakt.”

Maar is dat dan niet koud soms, zo’n

gesmede oranjerie of overkapping?

Dries: “Kijk, het gaat om een buiten-

gevoel. Mensen kopen daar vaak een

veranda voor. Maar een veranda - met

alle respect - is gewoon een extra huis-

kamer met een dak bij de woning: het is

te clean en je krijgt er geen buitengevoel

in.Waarom zou u uw huis nog vergroten

met een kamer meer? Neen, maak een

plek waar u écht de seizoenen voelt en

waar het licht van boven komt.”

Als De Nieuwe Smid uw dagelijkse

behoeften in kaart heeft gebracht,

bedenkt hij het juiste concept op maat

van uw leven. Dat legt hij vervolgens uit

aan zijn - al even artisanale - ontwerper,

wiens tekening verder wordt uitgewerkt

door de technisch tekenaar. De lassers

en plaatsers doen de rest en… laat het

genieten beginnen!
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